
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“Phúc thay ai có tâm 
hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời 

Bạn có nghĩ rằng Chúa Giêsu khuyến khích và muốn 

chúng ta sống nghèo khó, và Ngài đề cao cái nghèo khó 
không? Đúng như vậy! Nhưng chúng mình phải hiểu cho 
chính xác ý nghĩa của cái nghèo khó mà Chúa Giêsu muốn 
nói đến trong Tám Mối Phúc.  Nếu không thì mình sẽ không 
thể chấp nhận được giáo huấn của Ngài được đâu!  
 

Bạn thân mến, cái nghèo khó mà Chúa Giêsu nói trong Bát 
Phúc không phải là nghèo đói về của cải vật chất, hay đói 
rách, thiếu thốn về cơm áo, gạo tiền.  Không! Chúa Giêsu 
không bao giờ dạy chúng ta phải sống nghèo khó rách rưới, 
đói khát và sống thiếu thốn về của cải vật chất.  Tại sao?  Xin 
thưa là bởi vì hai lý do sau đây: 
 

Thứ nhất, khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, tôi thấy giàu sang, 
phú quý, lắm của nhiều tiền, có nhiều súc vật chiên cừu… là 
dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc.  Sách Châm Ngôn viết: 
“Giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng ĐỨC CHÚA 
dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ Người” (3:16; 22:4).  Và 
sách Sáng Thế cũng cho hay, tổ phụ Áp-ra-ham, ông I-xa-ác, 
và vua Sa-lo-mon … toàn là những người giàu có, lắm của 
nhiều tiền mà thôi!  Ông Áp-ram rất giàu, ông có nhiều súc 
vật và vàng bạc... Ông I-xa-ác đã gieo vãi trong đất ấy,và 
năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần.  ĐỨC CHÚA chúc phúc 
cho ông và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu 
vô kể ... khiến người Phi-li- tinh phải ghen tị (St 13:14; 26:12-
14).  
 

Thứ hai, nếu Chúa Giêsu cổ võ và khuyến khích người ta 
sống nghèo khó, rách rưới, đói khát, túng cực… thì Giáo Hội 
Công Giáo của chúng ta không cần phải vất vả trong suốt hơn 
hai mươi thế kỷ qua để mời gọi các tín hữu, và yêu cầu những 
quốc gia giàu có trong việc chia sẻ cơm áo giúp đỡ cho những 
người nghèo đói thiếu thốn trên thế giới.   
 

Chính vì hai lý do trên mà tôi dám nói một cách chắc chắn 
rằng cái nghèo mà Chúa Giêsu nói đến không phải là cái 
nghèo về vật chất.  Thế! Ý nghĩa đích thực của cái nghèo mà 
Chúa Giêsu nói trong Bát Phúc là gì?  Xin thưa, đó là sự 
KHIÊM NHƯỜNG.  
 

• Ai nhận ra rằng tất cả những gì tôi đang có như của 
cải, bằng cấp, xe cộ, trí khôn … tất cả là của Chúa, 
đến từ Chúa, và bởi Chúa thương ban, chứ tự mình 
không có gì cả …  

• Ai có của cải vật chất, mà biết thoát ly, không làm nô 
lệ hay bị tiền của sai khiến, biết chia sẻ và giúp đỡ cho 
những người nghèo khó và kém may mắn… 

• Ai nhận ra rằng, muốn có được hạnh phúc, bình an và 
sức mạnh để chống trả lại ma quỷ, thế gian và xác thịt 
… thì người đó không ỷ vào sức lực và tài năng của 
họ, nhưng họ phải cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên 
Chúa là Cha nhân lành, như trẻ thơ cậy dựa vào cha 
mẹ chúng …  

 

… THÌ ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TINH THẦN NGHÈO 
KHÓ.     
 

Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi 
rằng, sự khiêm nhường chính là ý nghĩa 
đích thực của mối phúc đầu tiên trong 
Tám Mối Phúc Thật, và những người 
sống khiêm nhường thì sẽ chiếm hữu 
được Nước Trời, thì trong năm mới Đinh 
Dậu này, chúng ta hãy cầu nguyện cho 
nhau, để bạn và tôi luôn biết chạy đến 
cậy dựa vào Chúa, không làm nô lệ cho 
tiền của, và cố gắng sống khiêm hạ, 
không tự kiêu tự mãn, không vênh váo, 
không khoe khoang … để nhờ vậy, chúng 
mình sẽ được sống hạnh phúc, bình an và 
vui vẻ không những chỉ ở đời này nhưng 
cả ở đời sau trên Thiên Quốc nữa, vì 
chính Chúa Giêsu đã hứa: “Phúc thay ai 
có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là 
của họ” (Mt 5:3) 
	

là của họ.”  
(Mt 5:3) 



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Do you believe that Jesus encouraged and or desired for us to live in poverty, and He exalted the poor?  You’re 

absolutely right!  However, we need to understand the true meaning of poverty to which Jesus refers to in the 
Beatitudes. If not, we will not be able to accept His teachings at all. 
 

My dear friends, the poverty that Jesus mentioned in the Beatitudes did not refer to material goods, or hunger, or lack 
of food and or money.  Absolutely not!  Jesus never taught us to live in such poverty that brings us hunger, thirst, 
and/or finds us in poor living conditions. Why, one might ask? My responses are included in these two reasons: 
 

First of all, in the Old Testament, people have riches and wealth, flocks of sheep and herds of cattle…this, indeed, is a 
sign of being blessed by God. The Book of Proverbs states:“Long life is in her right hand; in her left are riches and 
honor. The result of humility and fear of the LORD is riches, honor and life.”(Pr 3:16; 22:4) And even in the Book of 
Genesis it is revealed to us that Father Abraham, Isaac, and King Solomon...are all rich and wealthy! “Abram was 
very rich in livestock, silver, and gold…Isaac sowed a crop in that region and reaped a hundredfold the same year. 
Since the LORD blessed him, he became richer and richer all the time, until he was very wealthy. He acquired flocks 
and herds, and a great work force, and so the Philistines became envious of him.(Gn 13:2; 26:12-14)  
 

Secondly, if Jesus promotes and encourages people to live in poverty, be ragged, be hungry, and live in 
deficiency…there’s no need for the Catholic Church to struggle for over twenty centuries to keep on inviting the 
faithful and requesting the wealthiest nations to share food and clothes with the most vulnerable people in the world.  
 

For these two reasons, I dare to say with certainty that the poverty to which Jesus refers has nothing to do with 
material poverty. Then! What is the underlying meaning of poverty which Jesus states in the Beatitudes? It is the 
virtue of HUMILITY. 
 

• Whoever realized that everything we have and own right now…such as wealth, college degrees, cars, 
wisdom…know that everything belongs to God, comes from God, and because He loves us so, He blessed us 
with His abundant treasures; nothing belongs to us… 

• Whoever owns material possessions, and knows how to detach themselves from them so not to be enslaved or 
controlled by money, knows how to share and help the poor and less fortunate… 

• Whoever realizes that in order for him/her to be happy, be at peace and have the strength to fight back the 
temptations of the world and the flesh…that person does not depend on his/her own strengths and talents. They 
depend and rely on the help of the merciful Father, just as the baby totally depends on its parents… 

 

…THESE ARE THE PEOPLE THAT LIVE IN THE SPIRIT OF POVERTY… 
 

My dear friends, if you agree with me that the virtue of humility is the underside of the Beatitude, and those who live 
humbly possess the Kingdom of Heaven, I humbly ask you in this new year, the year of the Rooster, to pray for one 
another so that our total reliance is on the Lord…so we do not become enslaved by money, and we try our best to live 
in humility; we are not arrogant or complacent; we are not boastful and pretentious.  In doing so, we will live happily, 
be at peace, and be joyful not just in this life but in life eternal with God in heaven, for God has promised	“Blessed 
are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” (Mt 5:3) 
 

Fr. Ansgar Pham, SDD     
www.chatinh.org 
www.nhachua.net 
 
 

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the  

Kingdom of heaven.” (Mt 5:3) 


